
Militairen zijn geen wegwerpoplossing voor falend veiligheidsbeleid

 

De federale regering heeft eergisteren beslist om opnieuw
militairen in te zetten op Belgische bodem voor de
beveiliging van synagogen en Joodse scholen. Een ernstige
opdracht, in een gespannen context, die volgens ACOD
Defensie zonder aarzelen zal worden uitgevoerd door het
personeel. Maar achter die zoveelste inzet schuilt een harde
realiteit die men in de Wetstraat liever niet benoemt.
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